Geloof blijft teveel in beginstadium steken

Veel christenen hebben een oppervlakkig geloofsleven. Dat is de overtuiging van Arjan Baan, jongeren-evangelist en leider van een opwekkingsbeweging in de zogenoemde ‘zwarte kousen kerken’. ,,Als de heilige Geest daadwerkelijk in je leven komt, staat alles op zijn kop.”

Door Tjerk de Reus

,,Het komen tot het geloof is allesbeslissend. We ontvangen in de wedergeboorte de heilige Geest”, zegt Arjan Baan (33), ex-zakenman en momenteel student theologie te Utrecht. ,,Het noodzakelijke vervolg is de vervulling met  de heilige Geest. Verreweg de meeste christenen komen tot bekering, maar blijven echter baby’s in het geloof. Dat is niet alleen heel jammer omdat God zoveel meer wil werken in de gelovigen, maar het is ook de belangrijkste oorzaak van lauwheid en flauwheid in kerken, van desinteresse en van het grote gebrek aan passie voor Jezus.” Arjan Baan steekt zijn mening over kerkelijk Nederland niet onder stoelen of banken. Hij zegt ‘een boodschap voor Nederland’ te hebben, die echter in de kerkelijke structuren onvoldoende wil doordringen. Er is zelfs tegenstand. Baan benadrukt: ,,Het gaat er niet om mijzelf in de picture te zetten of mijn ideeën. Het gaat om Gods vernieuwende werk in mensen. God wil levens van mensen radicaal veranderen. Het geloof blijft teveel in het beginstadium steken. Er is gebrek aan diepgaand geestelijk onderwijs in kerkelijk Nederland. Ik voel de roeping om hierover met mensen in gesprek te zijn en het goede nieuws van het overwinningsleven door Christus te verkondigen.”

Arjan Baan heeft een opvallende biografie. Hij groeide op in tamelijk ‘zware’ kerkelijke kring. Toen hij als twintiger geloofszekerheid zocht, bleek dat maar lastig te vinden. In de kerken die hij destijds bezocht - de rechterflank van de Hervormde Kerk en de (Oud) Gereformeerde Gemeenten - legden dominees er grote nadruk op dat geloofszekerheid een bijna onbereikbaar ideaal is. Baan: ,,Zij verkondigden niet of nauwelijks dat het evangelie een boodschap van verlossing en redding is voor iedereen. Dat hangt samen met hun theologie. God heeft in hun visie het oog op een beperkt aantal uitverkorenen en het is zaak om je niet ‘op valse gronden’ bij die uitverkorenen te rekenen.” Deze stroming in de Nederlandse kerken, die wel wordt aangeduid als de ‘zwarte-kousen-kerken’ of - neutraler - de ‘bevindelijk-gereformeerden’, valt te situeren in de behoudende rechterflank van diverse kerkgenootschappen. Jongeren uit die kringen groeien vaak op met de gedachte dat het hoogst onzeker is of God met hen een relatie wil. Baan: ,,Het is de kern van het evangelie dat iedereen zijn toevlucht bij Jezus mag zoeken. God sluit niemand uit, Hij nodigt juist iedereen uit! De poort van de genade staat wijd open. Helaas stellen veel bevindelijk-gereformeerde predikanten onbijbelse voorwaarden: je moet aan allerlei kenmerken voldoen voordat je voorzichtig mag concluderen een voorwerp van Gods genade te zijn. Deze denkbeelden vormen helaas een blokkade voor talloze mensen om daadwerkelijk tot geloof te komen.”

Toen Arjan Baan tot geloof kwam, betekende dat voor hem  een enorme bevrijding. Er ontstond een sterke drang om het geloofsinzicht dat zijn leven vernieuwd had, aan mensen in zijn omgeving door te geven. Hij ging samen met anderen jongerenbijeenkomsten beleggen, búiten de kaders van de gevestigde reformatorische kerken. Dat stuitte natuurlijk op verzet. Maar voor jongeren uit deze kringen geen reden om weg te blijven. Honderden jongeren bezochten de avonden. Tallozen onder hen hadden voor het eerst in hun leven de ervaring de ware kracht van het evangelie te proeven. ,,Er is veel gebeurd,” kijkt Baan terug. ,,We hebben duidelijk Gods zegen ervaren. Er zijn als gevolg van de avonden allerlei activiteiten ontstaan: bijbelstudiedagen, gebedskringen, evangelisatieacties.” Baan richtte samen met anderen de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) op, van waaruit diverse activiteiten gecoördineerd worden. ,,Onze organisatie is niet strak opgezet,” legt Baan uit. ,,Veel dingen ontstaan spontaan. Als we voor de gebedskring bijeen zijn op zaterdagmorgen komt bijvoorbeeld iemand met het idee om te gaan evangeliseren bij een café in Staphorst of bij een andere disco waar kerkjongeren samenkomen. Beslissingen nemen we vaak ‘in de wandelgangen’, als we elkaar spreken. We laten ons leiden door God. Als we innerlijk de overtuiging hebben dat we iets moeten doen, dan overleggen we dat en nemen een beslissing. Formeel vergaderen doen we niet zo vaak.”

Het is opvallend hoe explosief de geloofsbeweging rond Arjan Baan is. Al snel werden de belegde jongerenavonden door honderden jongeren bezocht. Aanvankelijk werden deze bijeenkomsten alleen in de Alblasserwaard gehouden, maar al spoedig breidde het zich uit naar andere plaatsen in het land. Inmiddels is er naast de SRA een nieuwe stichting in het leven geroepen, die landelijke conferenties organiseert met internationale sprekers: stichting Heart Cry. Baan is zowel voorzitter van de SRA als van Heart Cry. Hij wordt vaak gevraagd als spreker: in uiterst behoudende kerken, maar ook wel eens in evangelische kring. Hoe valt de explosiviteit van de beweging rond Baan te verklaren? Hijzelf legt er uiteraard grote nadruk op dat God heeft gewerkt in de naar schatting honderden jongeren die tot het geloof kwamen of een radicale vernieuwing in hun geloofsleven hebben ondergaan. ,,We hebben Gods werk van nabij mogen zien,” zegt Baan. ,,Wij hebben het zelf beslist niet veroorzaakt. De roepstem van God tot zondaren is zo krachtig, dat velen de knieën hebben gebogen, hun zonden hebben beleden en Jezus mochten aannemen als hun Zaligmaker.”

Maar je kunt natuurlijk ook op een andere manier kijken naar het fenomeen van zo’n opwekkingsbeweging. Dat erkent ook Baan. Het is bijvoorbeeld opvallend dat de bekeringen van de jongeren veelal plaatsvinden búiten de eigen kerkelijke kring. Baan: ,,Er is in de gereformeerde gezindte (hier globaal op te vatten als de achterban van het Reformatorisch Dagblad en de SGP, red.) een behoorlijke groot spanningsveld tussen wat instituten als kerken en religieuze organisaties voorstaan en wat er onder de kerkmensen leeft. Er zijn kerkleden die al veel ‘verder’ in hun geloof zijn, dan de gemeente waartoe zij behoren. Dat wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door contacten buiten de eigen kerk. Ook door internet en e-mail wordt dit spanningsveld vergroot.” 


Voeg daarbij de ‘zuinigheid’ in de prediking - de ‘deur van de genade staat op een klein kiertje - en de achtergrond van de explosieve jongerenbeweging is geschetst. ,,De spanningsverhouding tussen de instituten en het grondvlak die ik zojuist noemde ontlaadt zich wanneer er tijdens een conferentie op een open en indringende manier persoonlijke geloofszaken aan de orde komen. Daarbij moet je bedenken dat er in de gereformeerde gezindte - globaal gezien - weinig echt gesprek is over geloofsbeleving en de vragen die daarmee samenhangen. Neem de Haamstede-conferentie, een interkerkelijke, jaarlijkse conferentie van predikanten en ambtsdragers uit de gereformeerde gezindte. Daar worden indrukwekkende theologische lezingen gehouden, maar er wordt niet stelselmatig gediscussieerd over de behandelde thema’s en de praktijk van het eigen geloofsleven. Ik ben juist geneigd te zeggen: na afloop van de lezing allemaal in groepjes doorpraten en samen bidden! Maar dat gebeurt niet. Een echt open gesprek durft men blijkbaar niet goed aan, omdat theologische discussies al snel op de persoon worden gespeeld. Dat zie je ook aan negatieve reacties die wij soms krijgen, van predikanten uit onze gezindte bijvoorbeeld. Men schrijft liever een opinieartikel in de krant tégen ons, dan het gesprek met ons te zoeken. Mensen die kritiek op ons hebben, nodigden we wel uit om eens met elkaar om de tafel te gaan zitten en te proberen elkaar te vinden rond een open Bijbel. Maar nee, dat wil men niet.”

Met de oprichting van stichting Heart Cry is de beweging van Baan en de zijnen in een nieuwe fase terecht gekomen. Niet meer staat uitsluitend het kómen tot geloof centraal, maar ook en vooral het leven ìn het geloof: de zogenoemde ‘levensheiliging’. Baan: ,,Op dit vlak is er erg veel verwarring en onhelderheid. Mensen die tot geloof komen zijn maar al te vaak geneigd om in de luie stoel te gaan zitten, omdat ze denken dat ze nu toch wel naar de hemel gaan. Velen blijven echter verstrikt in bepaalde boezemzonden, ondanks het feit dat ze elke keer opnieuw deze zonden bij het kruis belijden. Ten diepste staat bij velen God niet echt op nummer één.  Ze leven in feite als elk ander mens. Werkelijke geestelijke vooruitgang wordt nauwelijks geboekt.” Baan voelt dit als een pijnlijk gebrek aan geestelijke diepgang. Hij is dan ook gefascineerd door de mogelijkheden om ‘heiliging’ concreet gestalte te geven. Hij heeft inspiratiebronnen gevonden in ‘geestelijk voedsel’ van predikers die daadwerkelijk bij opwekkingen betrokken waren, zoals de negentiende-eeuwse Zuid-Afrikaanse dominee Andrew Murray (1828-1917). Op diens werk wil hij nu afstuderen. Andrew Murray spoorde christenen aan tot ‘totale overgave’, zodat Christus daadwerkelijk alle sleutels van “alle kamers van je levenshuis” in bezit krijgt.  De Geest krijgt dan zeggenschap over heel je leven. De Geest zal zodoende ‘in al zijn volheid’ bezit nemen van de gelovige. Baan: ,,Christenen leggen zich er te snel bij neer dat het geloof een worsteling is, waarbij je heen en weer geslingerd blijft worden tussen God en de zonde. Ze wijzen daarbij vaak op Romeinen 7, waar het gaat over de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Ik denk dat dit hoofdstuk een eenzijdige uitleg heeft gekregen in de Reformatorische theologie. De hoofdstukken 6 en 8 uit diezelfde Romeinenbrief spreken duidelijk over het “gestorven-zijn” met Christus, het ‘afleggen van de zonde’, de nieuwe gehoorzaamheid en het leven door de Geest. Ik denk dan ook dat de Heidelberger Catechismus deze zaak te mager voorstelt door te spreken van ‘een klein beginsel van nieuwe gehoorzaamheid’. In een kerkelijke belijdenis als de Westminster Confessie wordt veel rijker en positiever gesproken over heiliging en het leven door de Geest.”

Op de vraag of je dankzij de inwoning van de heilige Geest het ‘vallen en opstaan’ achter je kan laten, is Baan positief. Hij typeert het leven door de Geest als een ‘overwinningsleven door de opstandingskracht van Christus’. Zondigt hijzelf niet meer? Baan: ,,Incidenteel. Vroeger beheerste de zonde mij, nu niet meer.
 Het klassieke doopformulier zegt dat wij soms door onze zwakheid in zonden vallen. Ik struikel nog wel eens in de zonde, maar blijf er door Gods genade niet meer in liggen. Ik zie mezelf niet meer als ‘een arme zondaar’, maar wel als een afhankelijke bedelaar. Ik ben een nieuw mens in Christus. Ik denk ook dat je daarnaar moet uitzien, dat God helemaal de regie in je leven overneemt. Je eigen wil moet sterven, heel concreet. Wat dat is? Je kunt het zo zien: in het dagelijkse leven botst Gods wil vaak met mijn eigen wil. Door de kracht van de Geest ga je steeds vaker Gods wil aanvaarden en je eigen wil opgeven. Daarbij spoort de Geest je ook aan tot het getuigen van Jezus in je omgeving. Het is kortom een totale omwenteling die de Geest teweegbrengt. Ik geloof dat Nederland deze boodschap nodig heeft. Ik heb zelf de rijkdom ervan geproefd en wil niets liever dan daarover vertellen aan anderen. Jezus is Heer en wil totale zeggenschap over ons leven, dat is de oerboodschap van het christendom. Alleen als wij ons geheel aan Hem geven, kan Hij ons gebruiken in zijn dienst.” 

Bron: Friesch Dagblad – 24 februari 2007 
� Ter toelichting. Een uitdrukking onder het gezelschapsleven was: “Steeds minder zonden doen; steeds groter zondaar worden”. Gods kinderen gaan door Gods genade steeds meer breken met concrete zonden en verkeerde levensgewoonten. Ook ons karakter zal steeds meer veranderen. Tegelijk krijgt de gelovige door het ontdekkende werk van de Heilige Geest steeds meer licht over de totale verdorvenheid en ontzagwekkende corruptheid van het eigen-ik, de oude Adamsnatuur, ons vlees. Deze oude mens is samen met Christus gekruisigd (Rom. 6:6). Hierop aarde zullen we nooit een staat van zondeloze volmaaktheid bereiken! Het verlangen zal steeds groter worden om ‘meer en meer’ het gekruisigde leven te beoefenen en toegewijd voor God te leven. De ouden spraken in dit licht over “het stervende leven, van de levende Kerk”. Alleen wanneer wij dit stervensproces ondergaan, zullen we vruchtbaar leven (Joh. 12:24). 
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