Meer aandacht voor bekeerden

door onze redacteur Daniël Gillissen

NIEUW-LEKKERLAND - Student theologie Arjan Baan lijkt door zijn kleding - wit overhemd en zwarte stropdas - precies op de gemiddelde predikant in Gereformeerde Gemeenten. Qua denkbeelden past hij niet helemaal in dat plaatje.

Hij organiseert jongerenavonden waar predikanten uit de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken op een doordeweekse avond voor volle zalen ,,een confronterend appèlwoord'' houden. Dat leidde in verschillende kerkbladen tot heftige, afkeurende reacties. Baan begon met het organiseren van de avonden omdat volgens hem een deel van de reformatorische jongeren niet het volledige evangelie kreeg voorgehouden. Daarmee klaagde hij kerkverbanden zoals de (Oud) Gereformeerde Gemeenten in (Nederland) direct aan.

Toen Baan aan de Hogere Landbouwschool studeerde, ervoer hij een ,,krachtige roeping het evangelie door te geven aan andere mensen''. Hij ging echter aan de slag als manager bij een uitzendorganisatie. Een overtuigd christen was hij ondanks zijn roeping nog niet. ,,Ik kwam er niet uit. In de Hervormde Kerk miste ik de persoonlijke beleving van het evangelie. Wat gebeurt er in het hart van de mens als hij op zoek is naar God.'' 


Hij kreeg verkering met iemand uit de Gereformeerde Gemeenten (inmiddels zijn vrouw). Daardoor kwam Arjan Baan regelmatig in diensten van deze kerken. ,,Daar hoorde ik wel over die persoonlijke worsteling - van een zondaar die God zoekt - preken. Maar ik miste de heenwijziging naar Christus als enige Weg tot verlossing. Er werden allerlei voorwaarden gesteld voordat iemand tot de Here Jezus mag komen.''


Ook binnen de Gereformeerde Gemeenten kwam Baan niet tot geloofszekerheid. Hij ging zich meer verdiepen in de geschriften van vooral Schotse oudvaders, kerkelijke leidslieden van enkele eeuwen geleden. ,,Thomas Boston gebruikt in één van zijn preken een helder voorbeeld. De dokter in ons dorp is er voor iedereen. Alle inwoners zijn welkom. Dat mag tegen alle mensen in het dorp worden gezegd. Maar achteraf zal blijken dat alleen degenen die - al is het maar een klein beetje - zich ziek voelen, naar de dokter toegaan. Zo is het ook met de Here Jezus. Iedereen mag komen zoals hij is. Het is dus niet zo dat in de aanbieding van het evangelie alleen de 'geestelijk zieken' welkom zijn, zoals in de Gereformeerde Gemeenten vaak wordt geleerd. Ieder mens mag naar God toegaan.''
Door het lezen van de oudvaders kwam Baan tot geloofszekerheid. Naast zijn werk begon hij met een deeltijdstudie theologie in Utrecht. Maar het werd hem te veel en hij stortte in. Na het lezen van een bijbeltekst over de roeping van Jezus' discipelen besloot hij zijn baan op te geven en zijn leven volledig te wijdden aan zijn studie. 


Baan kreeg in die tijd een nog sterkere ,,begeerte'' het evangelie door te geven. ,,Alle jongeren moeten weten dat iedereen bij de Here Jezus mag komen. Al zijn ze nog zo zondig.'' In juli 2000 was de eerste jongerenavond in Hardinxveld-Giessendam een feit. Al snel groeide het aantal bezoekers naar ruim driehonderd per keer. Inmiddels worden in zes plaatsen gemiddeld een keer per maand jongerenavonden georganiseerd.


Aan de sprekers wordt gevraagd met een praktische, directe en heldere boodschap te komen, aldus Baan. Samen met een groep medeorganisatoren kiest hij bewust welke inleiders - voornamelijk predikanten - worden gevraagd. ,,Wij nodigen alleen degenen uit die het algemene aanbod der genade verkondigen en dus het evangelie aan iedereen aanbieden. Er moet een consequente lijn zitten in de avonden. Veel geloofsvragen komen steeds weer aan de orde. Door de herhaling gaan voor velen de ogen steeds meer open.''


De jongeren komen vooral uit de rechterflank van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken en (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland). De sprekers zijn meestal hervormd of christelijk-gereformeerd. De jongeren uit hun kerken krijgen dan toch dezelfde boodschap als tijdens de zondagse diensten? ,,Het is anders, omdat de lezingen echt op jongeren zijn toegespitst. Ze worden directer aangesproken dan in de preek. Ook zonden worden concreter benoemd.'' 

Als voorbeeld noemt Baan dat sprekers zonden met betrekking tot het zevende gebod concreet maken, zoals pornografie op internet of masturberen. ,,Dat komt in de preek nooit aan de orde.''
Baan is er een warm voorstander van dat in zijn kring openlijker over seksualiteit wordt gesproken. ,,Onze ouders hebben vroeger nooit uitleg gekregen waarom bepaalde dingen niet mochten. De kerk wilde het gewoon zo. Jongeren pikken dat niet meer.'' 


Hij pleit ervoor dat jongeren vanuit de Bijbel uitleg krijgen over het leven als christen in deze wereld. Daarom is er meer aandacht voor heiligmaking gekomen op de jongerenavonden, zegt Baan.
,,De laatste jaren zijn mijn ogen ervoor open gegaan dat het Nieuwe Testament - met name de brieven - voor negentig procent gaat over heiligmaking, het leven van elke dag. Maar in bijvoorbeeld de afgescheiden kerken (kerken in de rechterflank van de gereformeerde gezindte, red.) ligt de bekering zo ver weg, dat voor heiligmaking nauwelijks aandacht is. Ook veel andere preken gaan voor tachtig procent over het komen tot Christus. Mensen blijven zo worstelen met de toe-eigening van het heil en komen niet tot groei in de genade.''


Baan wil tijdens de jongerenavonden meer aandacht gaan geven aan de bekeerden. ,,Als mensen blijven steken bij 'ik ellendig mens' grijpen velen dat aan als een vrijbrief om de zonde aan de hand te houden. Maar de Here wil dat wij de kracht van zijn bloed ervaren. Door Jezus' kracht kunnen wij zonde vaarwel zeggen en steeds meer op Hem gaan lijken.''
Als de meeste predikanten in de preek te weinig aandacht besteden aan de heiligmaking, zijn er dan wel genoeg sprekers te vinden? Baan: ,,Bij veel predikanten ontbreekt helaas inderdaad het inzicht. Wij kijken dan ook heel goed voor welk onderwerp wij iemand vragen. Evangelisten zijn vaak mannen van de praktijk en dat spreekt mensen aan.''


Baan hoopt dat de jongerenavonden een steen in een vijver zullen zijn. ,,Wij roepen alle jongeren op lid van hun kerk te blijven en daar een licht te zijn. Ook hoop ik dat de gemeenschap der heiligen meer zal gaan functioneren. Dan zal er meer getuigenis naar de wereld uitgaan.''
Commentaar op de jongerenavonden legt Baan tegenwoordig naast zich neer. ,,Ik probeer de bijbeltekst 'als Hij gescholden werd, niet terugschold' te hanteren. Het heeft geen zin. De critici zijn toch overtuigd van hun eigen gelijk.'' 
Naar aanleiding van kritische artikelen in enkele kerkbladen heeft Baan wel brieven naar de redacties gestuurd met het voorstel een gesprek te organiseren. Maar hij zegt nooit een reactie te hebben gekregen.


Volgens Baan is ,,de geest der veroordeling'' het grote probleem - ,,zeg maar gerust de pest'' - waar de reformatorische wereld mee kampt. Mensen veroordelen elkaar erg snel, vindt hij. Behalve naar de kritiek op de jongerenavonden wijst hij naar de discussie over Samen op Weg in de Hervormde Kerk en de reactie vanuit de Gereformeerde Gemeenten op het boek van journalist Klaas van der Zwaag over de bekering. ,,Communiceren is soms niet meer mogelijk, omdat men elkaar niet als een broeder in Christus aanvaardt.'' Zelf probeert hij de broederliefde vooral praktisch te laten blijken door over kerkmuren heen te kijken. ,,Ik ben in de toekomst bereid om daar voor te gaan, waar ik word gevraagd het Woord te brengen.'' Dat kan wat hem betreft in een oud-gereformeerde maar ook in een evangelische gemeente zijn.
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